
Expositie ‘Verbinding’- Schilderijen van Mar-jon Hoogendijk en haar vader Aat Hoogendijk.
In de lente en de zomer is er in De Windwijzer een mooie expositie van schilderijen van 
Mar-jon Hoogendijk en haar vader Aat Hoogendijk. De expositie staat in het teken van 
‘Verbinding’ en specifiek, zoals Mar-jon zegt, haar verbinding met haar vader Aat als 
inspirator, haarzelf en de kijker. 
• Expositie van 30 maart tot 23 augustus 2024 in De Windwijzer

Nokkiebeurs
De Nokkiebeurs is een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs, waarvan de 
opbrengst volledig naar wisselende goede doelen gaat. De beurs vindt twee keer per 
jaar plaats. De opbrengst gaat deze keer naar Save the children. 
• Vrijdag 5 april van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 6 april van 09.00 tot 12.00 uur 

Windwijzer Boekwerk
Na een aantal interessante boekbesprekingen komt deze avond het boek De voorlezer 
van Bernhard Schlinck aan bod. Het boek is vooral bekend geworden door de verfilming 
ervan onder de titel The Reader. De voorlezer heeft wereldwijd miljoenen lezers 
gevonden en is inmiddels een moderne klassieker geworden. Een uitleenboek ligt klaar 
in De Windwijzer. Kom meepraten.
• Maandag 8 april van 19.30 tot 21.30 uur. Entree € 2,50

Lezing ‘Ongeziene helden van de mantelzorg’ door Mieke Degenaar
Mieke Degenaar heeft recent aan de hand van haar eigen ervaringen als mantelzorger 
een indringend boek geschreven over mantelzorg: Een bron van zorg – compassievolle 
zorg in familieverband – erkenning voor mantelzorgers en professionals. Een bron van 
zorg geeft een beeld van de vaak ‘ongeziene helden’ van de mantelzorg.
• Donderdag 11 april van 20.00 tot 21.30 uur. Vrije gift aan de deur. Aanmelden via 

aanmelden@dewindwijzer.nl 

PROGRAMMALADDER 
APRIL TOT EN MET JUNI 2024
In dit laddertje een selectie van activiteiten die de komende tijd in De Windwijzer geprogrammeerd staan. 
Voel je daarbij van harte uitgenodigd. Voor alle activiteiten van De Windwijzer kijk je op website  
www.dewindwijzer.nl 

Maandagochtend Van 09.30 tot 12.00 uur Inloop, Licht op de week, Boekenmarkt en 
Weggeefwinkel. Van 10.00 tot 12.00 uur diaconaal spreekuur

Dinsdagochtend Om 10.00 uur

Dinsdagmiddag Vanaf 12.15 uur De Buurtkamer
Vanaf 13.30 uur Bewegen op muziek

Woensdagochtend Van 09.30 tot 12.00 uur Het Wereld Atelier

Van 09.30 tot 12.00 uur De Creatieve Tafel

Woensdagmiddag Vanaf 14.30 uur de Ouderkamer en Windkracht95

3e woensdag Vanaf 14.00 uur Huis vol Verhalen

Donderdagochtend Om 10.00 uur De Bovenkamer

2e en 4e donderdag Om 17.30 uur Warm Onthaal

Zaterdagochtend Van 09.30 tot 12.00 uur Boekenmarkt

2e zaterdag Van 09.30 tot 12.00 uur Weggeefwinkel

3e zaterdag Vanaf 09.30 tot 12.00 uur Het Repair Café

3e zondag Vanaf 15.00 uur Zin op Zondag

4e zondag Vanaf 12.30 uur Lunch op Zondag

Windwijzer Wijzer – Lezing Gina Delgado over familiezaken, testamenten en nog meer …
Vanavond komt Gina Delgado ons in begrijpelijke taal vertellen over het opstellen van 
een testament, een levenstestament (lees volmacht) en andere zaken die we moeten 
regelen als we relaties hebben of aangaan. Gina heeft 24 jaar op een notariskantoor 
gewerkt op de afdeling familierecht en wil graag haar kennis delen zodat de informatie 
toegankelijker wordt voor ons ‘gewone’ mensen. Dus alles wat u moet en wilt weten in 
ruil voor hetgeen u denkt te weten.
• Maandag 17 juni om 19.30 uur. Vrije gift aan de deur

Film Aftersun
De jonge tiener Sophie en haar dertigjarige vader Calum gaan op vakantie naar een 
Turkse badplaats waar ze zwemmen, poolen, zonnebaden en luieren. Terwijl er voor 
de beginnende puber een nieuwe wereld open gaat, worstelt Calum buiten het zicht 
van Sophie met de zwaarte van het leven. Twintig jaar later vormen Sophie’s tedere 
herinneringen aan deze vakantie een krachtig en hartverscheurend portret van hun 
relatie, waarbij ze probeert de donkere kant van haar liefdevolle vader te begrijpen en 
die ook bij zichzelf terugziet.
• Vrijdag 28 juni om 20.00 uur. Entree € 6,--

De Windwijzer On Tour: Naar het landhuis van Wilhem van Ruytenburch
Wie kent hem niet: ‘de man in het geel’ op het wereldberoemde schilderij ‘De 
Nachtwacht’ van Rembrandt. Maar wat weten we nu eigenlijk over de Ambachtsheer 
van Vlaardingen die in de zomer regelmatig in zijn mooie huis aan de oostkant van de 
haven verbleef? 
We gaan op bezoek bij zijn ‘landhuis’, genieten van een hapje en een drankje in de 
‘Eetcamere’ en luisteren naar het verhaal over deze welgestelde man. 
• Maandag 1 juli 2024 van 19.30 tot 21.00 uur. Verzamelen bij De Windwijzer.  

Vrije gift aan de deur.  Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 

De Windwijzer
Schiedamseweg 95
3134 BD  VLAARDINGEN
010 434 78 87
info@dewindwijzer.nl
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Zin op Zondag - Bart Starreveld, straatpastor, op zoek naar uitzicht dat mensen verder kan 
helpen
Bart neemt ons deze middag mee in zijn ervaringen als straatpastor. Hij illustreert dit 
met voorbeelden uit zijn werk, maar probeert ook onder woorden te brengen wat dit 
met hem doet en wat zijn drijfveren zijn om op deze wijze met mensen in contact te 
komen.
• Zondag 26 mei 2024 van 15.00 tot 16.00 uur. Vrije gift aan de deur

Het vervolg: Een ontmoeting in de Westwijk
In het werk als straatpastor staat de ontmoeting met de mensen uit de Westwijk 
centraal. Wil jij in gesprek met een aantal mensen uit de Westwijk? Meld je dan uiterlijk 
26 mei aan via aanmelden@dewindwijzer.nl. Bart Starreveld neemt dan contact met je 
op om een afspraak te maken voor een ontmoeting in de Westwijk.

Film: Une année difficile
Twee vrienden uit de wereld van list en bedrog zitten tot over hun oren in de 
schulden en worden aangetrokken door de ideologieën van milieuactivisten, maar 
bovenal spreken de drank en de snacks hen aan. Toch worden ze meegenomen in 
deze wereld en bedenken zij ludieke acties. Een hartverwarmende en luchtige film 
van de makers van Intouchables.
• Vrijdag 31 mei om 20.00 uur. Entree € 6,--

Windwijzer Buiten - varen op de fluisterboot bij ondergaande zon
Op 10 juni neemt Mart Mosterd ons mee op de fluisterboot Andante door de 
Vlietlanden. Speciaal voor bezoekers van De Windwijzer. Juni is de maand van de lange 
dagen, de late schemering, het frisse groen en de vogels met jongen. Een glas lekkers 
op de boot en een hapje zullen van de vaartocht een mooi en lekker geheel maken.
• Maandag 10 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Entree € 10,- Aanmelden via 

aanmelden@dewindwijzer.nl (maximaal 30 plaatsen beschikbaar, dus 
aanmelden is noodzakelijk)

Het verhaal vooraf: Een ontmoeting in hemelse sferen
Wat zijn voor jouw plekken waar de aarde de hemel raakt? Op deze avond gaan we met 
elkaar in gesprek over heilige plekken. Plekken waar we iets van God ervaren. We laten 
ons daarbij inspireren door een topontmoeting tussen God en Mozes. Graag vooraf 
aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 
• Woensdag 12 juni om 20.00 uur

Zin op Zondag - Mariëtte van Beek, vakanties in hemelse sferen
Mariëtte van Beek (60) is arabist én heeft een eigen bedrijf op het gebied van religieus 
erfgoed en pelgrimstochten. Zij leeft als digitale nomade, zonder vaste thuisbasis en 
met minimaal bezit meestal on the road, als schrijver of reisleider. Haar speciale interes-
se gaat uit naar religieuze heiligdommen en pelgrimages. Op deze zondagmiddag brengt 
zij haar fascinatie voor ‘wonderreizen’ graag aan ons over. 
• Zondag 16 juni van 15.00 tot 16.00 uur. Vrije gift aan de deur

Het vervolg: Op bezoek bij de Pauluskerk
De Pauluskerk zet zich in om mensen door een moeilijke tijd heen te trekken 
en ze een nieuw perspectief te geven. Wil je mee naar de Pauluskerk voor een 
rondleiding? Meld je dan aan via aanmelden@dewindwijzer.nl. Voor de rondleiding 
zijn minimaal 5 aanmeldingen nodig en er kunnen maximaal 20 mensen mee. Voor 
de rondleiding wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
• Donderdag 2 mei om 19.30 uur in de Pauluskerk in Rotterdam

4-mei Voorstelling Struikelstenen 
Verteller Marius Gosschalk vertelt aan de hand van de inhoud van drie brieven het 
verhaal achter de struikelsteen van Salomon Zeitscheck en wordt hierin bijgestaan 
door de musici Rossi Ovtcharova (viool) en Izhar Elias (gitaar) die het verhaal 
muzikaal ondersteunen. Het verhaal is gebaseerd op de novelle ‘Drie rode rozen’ 
van Abel J. Herzberg. Een boeiende vertelling, aansluitend aan de dodenherdenking 
op het Verploegh Chasseplein. Mede mogelijk gemaakt door de St. Jan Anderson & 
Rita Boon.
• Zaterdag 4 mei om 21.00 uur. Vrije gift aan de deur

Virtuele rondleiding ‘t Gilde Rotterdam – wegens succes geprolongeerd!
De eerdere digitale rondleidingen waren een groot succes. Nu een nieuwe digitale 
rondleiding van Rotterdam in de 20e eeuw. Dat gaan we op 13 mei meemaken. Gids 
Betty Derks zal op vakkundige wijze de beelden met haar verhaal begeleiden en je 
ongetwijfeld vermaken. 
• Maandag 13 mei om 19.30 uur. Vrije gift aan de deur 

Lezing Rik Bouma: Han van Meegeren en de vervalste Vermeers
Han van Meegeren was een gerenommeerde Nederlandse kunstvervalser uit de 20e 
eeuw. Zijn bekwaamheid in het namaken van werken van oude meesters, vooral 
Vermeer, misleidde zelfs experts. Zijn ontmaskering onthulde niet alleen zijn technische 
vaardigheid, maar stelde ook vragen over authenticiteit en waarde in de kunstwereld. 
Een lezing om niet te missen!
• Donderdag 16 mei 2024 om 19.30 uur. Entree € 5,--

Het verhaal vooraf: Verhalen van de straat en hun geboden
Aan de hand van een interview met Kitty Mul, straatpastor in het Stadsklooster 
Den Haag, gaan we in gesprek over verhalen van de straat en de tien leefregels 
van God. Waar raken de leefregels haar werk als pastor in Den Haag en waar 
raken de leefregels de levens van mensen op straat? Graag vooraf aanmelden via 
aanmelden@dewindwijzer.nl 
• Woensdag 22 mei om 20.00 uur

Windwijzer Muziek
Op zaterdagmiddag 20 april kunt u luisteren naar mooie muziek in De Windwijzer. 
Vocalgroup Just Friends zal in 3 blokken, in het klein, prachtige liederen zingen. Ook 
Ingeborg van Gijn, dwarsfluit, en Marjan van Dorp, piano, zijn van de partij en zullen u 
verrassen met mooie en bekende muziek. Ondertussen geniet u van een drankje en een 
hapje en hebben we met elkaar een heerlijke zaterdagmiddag. Van harte welkom!
• Zaterdag 20 april vanaf 15.00 uur. Vrije gift aan de deur

Het verhaal vooraf: Muziek die raakt
Muziek is taal die doordringt in het hart van mensen én een belangrijke rol speelt 
in het Christelijk geloof. Bij het verhaal vooraf verkennen we de betekenisvolle rol 
van muziek in de Bijbel en in ons eigen leven. Een kans om jouw favoriete lied met 
anderen te delen. Graag vooraf aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl
• Woensdag 10 april om 13.30 uur

Zin op Zondag - Abraha Sagid & Ranfar Kouwijzer - Get up, stand up! Inspiratie van 
Bob Marley
Ranfar Kouwijzer en Abraha Sagid verzorgen deze bijzondere middag met verhalen en 
muziek. Als Eritrese vluchteling maakte Abraha veel mee. Hij ontmoette Ranfar in de 
Pauluskerk en nu vertelt hij zijn levensverhaal. Samen laten zij de muziek van Marley 
klinken en wordt duidelijk op welke manier deze muziek hem bemoedigde, hoop en 
kracht gaf.
• Zondag 21 april van 15.00 tot 16.00 uur. Vrije gift aan de deur

Windwijzer Wijzer - Lezing (‘Groene’) Jeroen Verhoeff 
Verteller, columnist en schilder Jeroen Verhoeff (bekend als Groene Jeroen) komt weer 
een lezing houden, met veel mooie beelden, o.a. over de prachtige natuur in Thailand 
en diverse andere landen.
Zoals voorgaande keren belooft het weer een mooie lezing te worden.
• Maandag 22 april van 19.30 tot 21.00 uur. Vrije gift aan de deur

Film Beautiful boy
Hoewel de achttienjarige Nic Sheff alles mee lijkt te hebben in het leven – hij is mooi, 
slim en een getalenteerde schrijver – kiest hij toch voor de drugs. Iets wat vader David 
maar moeilijk kan begrijpen. Maar dat belet hem niet alles te doen wat in zijn macht ligt 
om Nic te helpen. Gebaseerd op ware gebeurtenissen, die werden opgeschreven door 
zowel vader en zoon Sheff. 
• Vrijdag 26 april om 20.00 uur. Entree € 6,--

Oostwijk Klassiek in De Windwijzer
Op zondag 28 april is er weer klassieke muziek in De Windwijzer. Het Loksias Quartet 
treedt op en zal u verrassen met muziek tussen twee zintuigen: het gehoor en het zicht. 
Er worden zes fragmenten en zes verschillende kleuren aangeboden, die met elkaar 
kunnen verbinden. 
Een mooie invulling van uw zondagmiddag met muziek in een intieme sfeer. Van harte 
welkom! Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 
• Zondag 28 april om 15.00 uur. Entree € 12,50
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op om een afspraak te maken voor een ontmoeting in de Westwijk.

Film: Une année difficile
Twee vrienden uit de wereld van list en bedrog zitten tot over hun oren in de 
schulden en worden aangetrokken door de ideologieën van milieuactivisten, maar 
bovenal spreken de drank en de snacks hen aan. Toch worden ze meegenomen in 
deze wereld en bedenken zij ludieke acties. Een hartverwarmende en luchtige film 
van de makers van Intouchables.
• Vrijdag 31 mei om 20.00 uur. Entree € 6,--

Windwijzer Buiten - varen op de fluisterboot bij ondergaande zon
Op 10 juni neemt Mart Mosterd ons mee op de fluisterboot Andante door de 
Vlietlanden. Speciaal voor bezoekers van De Windwijzer. Juni is de maand van de lange 
dagen, de late schemering, het frisse groen en de vogels met jongen. Een glas lekkers 
op de boot en een hapje zullen van de vaartocht een mooi en lekker geheel maken.
• Maandag 10 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Entree € 10,- Aanmelden via 

aanmelden@dewindwijzer.nl (maximaal 30 plaatsen beschikbaar, dus 
aanmelden is noodzakelijk)

Het verhaal vooraf: Een ontmoeting in hemelse sferen
Wat zijn voor jouw plekken waar de aarde de hemel raakt? Op deze avond gaan we met 
elkaar in gesprek over heilige plekken. Plekken waar we iets van God ervaren. We laten 
ons daarbij inspireren door een topontmoeting tussen God en Mozes. Graag vooraf 
aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 
• Woensdag 12 juni om 20.00 uur

Zin op Zondag - Mariëtte van Beek, vakanties in hemelse sferen
Mariëtte van Beek (60) is arabist én heeft een eigen bedrijf op het gebied van religieus 
erfgoed en pelgrimstochten. Zij leeft als digitale nomade, zonder vaste thuisbasis en 
met minimaal bezit meestal on the road, als schrijver of reisleider. Haar speciale interes-
se gaat uit naar religieuze heiligdommen en pelgrimages. Op deze zondagmiddag brengt 
zij haar fascinatie voor ‘wonderreizen’ graag aan ons over. 
• Zondag 16 juni van 15.00 tot 16.00 uur. Vrije gift aan de deur

Het vervolg: Op bezoek bij de Pauluskerk
De Pauluskerk zet zich in om mensen door een moeilijke tijd heen te trekken 
en ze een nieuw perspectief te geven. Wil je mee naar de Pauluskerk voor een 
rondleiding? Meld je dan aan via aanmelden@dewindwijzer.nl. Voor de rondleiding 
zijn minimaal 5 aanmeldingen nodig en er kunnen maximaal 20 mensen mee. Voor 
de rondleiding wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
• Donderdag 2 mei om 19.30 uur in de Pauluskerk in Rotterdam

4-mei Voorstelling Struikelstenen 
Verteller Marius Gosschalk vertelt aan de hand van de inhoud van drie brieven het 
verhaal achter de struikelsteen van Salomon Zeitscheck en wordt hierin bijgestaan 
door de musici Rossi Ovtcharova (viool) en Izhar Elias (gitaar) die het verhaal 
muzikaal ondersteunen. Het verhaal is gebaseerd op de novelle ‘Drie rode rozen’ 
van Abel J. Herzberg. Een boeiende vertelling, aansluitend aan de dodenherdenking 
op het Verploegh Chasseplein. Mede mogelijk gemaakt door de St. Jan Anderson & 
Rita Boon.
• Zaterdag 4 mei om 21.00 uur. Vrije gift aan de deur

Virtuele rondleiding ‘t Gilde Rotterdam – wegens succes geprolongeerd!
De eerdere digitale rondleidingen waren een groot succes. Nu een nieuwe digitale 
rondleiding van Rotterdam in de 20e eeuw. Dat gaan we op 13 mei meemaken. Gids 
Betty Derks zal op vakkundige wijze de beelden met haar verhaal begeleiden en je 
ongetwijfeld vermaken. 
• Maandag 13 mei om 19.30 uur. Vrije gift aan de deur 

Lezing Rik Bouma: Han van Meegeren en de vervalste Vermeers
Han van Meegeren was een gerenommeerde Nederlandse kunstvervalser uit de 20e 
eeuw. Zijn bekwaamheid in het namaken van werken van oude meesters, vooral 
Vermeer, misleidde zelfs experts. Zijn ontmaskering onthulde niet alleen zijn technische 
vaardigheid, maar stelde ook vragen over authenticiteit en waarde in de kunstwereld. 
Een lezing om niet te missen!
• Donderdag 16 mei 2024 om 19.30 uur. Entree € 5,--

Het verhaal vooraf: Verhalen van de straat en hun geboden
Aan de hand van een interview met Kitty Mul, straatpastor in het Stadsklooster 
Den Haag, gaan we in gesprek over verhalen van de straat en de tien leefregels 
van God. Waar raken de leefregels haar werk als pastor in Den Haag en waar 
raken de leefregels de levens van mensen op straat? Graag vooraf aanmelden via 
aanmelden@dewindwijzer.nl 
• Woensdag 22 mei om 20.00 uur

Windwijzer Muziek
Op zaterdagmiddag 20 april kunt u luisteren naar mooie muziek in De Windwijzer. 
Vocalgroup Just Friends zal in 3 blokken, in het klein, prachtige liederen zingen. Ook 
Ingeborg van Gijn, dwarsfluit, en Marjan van Dorp, piano, zijn van de partij en zullen u 
verrassen met mooie en bekende muziek. Ondertussen geniet u van een drankje en een 
hapje en hebben we met elkaar een heerlijke zaterdagmiddag. Van harte welkom!
• Zaterdag 20 april vanaf 15.00 uur. Vrije gift aan de deur

Het verhaal vooraf: Muziek die raakt
Muziek is taal die doordringt in het hart van mensen én een belangrijke rol speelt 
in het Christelijk geloof. Bij het verhaal vooraf verkennen we de betekenisvolle rol 
van muziek in de Bijbel en in ons eigen leven. Een kans om jouw favoriete lied met 
anderen te delen. Graag vooraf aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl
• Woensdag 10 april om 13.30 uur

Zin op Zondag - Abraha Sagid & Ranfar Kouwijzer - Get up, stand up! Inspiratie van 
Bob Marley
Ranfar Kouwijzer en Abraha Sagid verzorgen deze bijzondere middag met verhalen en 
muziek. Als Eritrese vluchteling maakte Abraha veel mee. Hij ontmoette Ranfar in de 
Pauluskerk en nu vertelt hij zijn levensverhaal. Samen laten zij de muziek van Marley 
klinken en wordt duidelijk op welke manier deze muziek hem bemoedigde, hoop en 
kracht gaf.
• Zondag 21 april van 15.00 tot 16.00 uur. Vrije gift aan de deur

Windwijzer Wijzer - Lezing (‘Groene’) Jeroen Verhoeff 
Verteller, columnist en schilder Jeroen Verhoeff (bekend als Groene Jeroen) komt weer 
een lezing houden, met veel mooie beelden, o.a. over de prachtige natuur in Thailand 
en diverse andere landen.
Zoals voorgaande keren belooft het weer een mooie lezing te worden.
• Maandag 22 april van 19.30 tot 21.00 uur. Vrije gift aan de deur

Film Beautiful boy
Hoewel de achttienjarige Nic Sheff alles mee lijkt te hebben in het leven – hij is mooi, 
slim en een getalenteerde schrijver – kiest hij toch voor de drugs. Iets wat vader David 
maar moeilijk kan begrijpen. Maar dat belet hem niet alles te doen wat in zijn macht ligt 
om Nic te helpen. Gebaseerd op ware gebeurtenissen, die werden opgeschreven door 
zowel vader en zoon Sheff. 
• Vrijdag 26 april om 20.00 uur. Entree € 6,--

Oostwijk Klassiek in De Windwijzer
Op zondag 28 april is er weer klassieke muziek in De Windwijzer. Het Loksias Quartet 
treedt op en zal u verrassen met muziek tussen twee zintuigen: het gehoor en het zicht. 
Er worden zes fragmenten en zes verschillende kleuren aangeboden, die met elkaar 
kunnen verbinden. 
Een mooie invulling van uw zondagmiddag met muziek in een intieme sfeer. Van harte 
welkom! Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 
• Zondag 28 april om 15.00 uur. Entree € 12,50

WILT U MAANDELIJKS OP DE HOOGTE WORDEN GEHOUDEN VAN DE 
PROGRAMMERING? STUUR DAN UW EMAILADRES NAAR 
COMMUNICATIE@DEWINDWIJZER.NL

Heeft u programmasuggesties? 
Mail die dan naar programmacommissie@dewindwijzer.nl



Expositie ‘Verbinding’- Schilderijen van Mar-jon Hoogendijk en haar vader Aat Hoogendijk.
In de lente en de zomer is er in De Windwijzer een mooie expositie van schilderijen van 
Mar-jon Hoogendijk en haar vader Aat Hoogendijk. De expositie staat in het teken van 
‘Verbinding’ en specifiek, zoals Mar-jon zegt, haar verbinding met haar vader Aat als 
inspirator, haarzelf en de kijker. 
• Expositie van 30 maart tot 23 augustus 2024 in De Windwijzer

Nokkiebeurs
De Nokkiebeurs is een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs, waarvan de 
opbrengst volledig naar wisselende goede doelen gaat. De beurs vindt twee keer per 
jaar plaats. De opbrengst gaat deze keer naar Save the children. 
• Vrijdag 5 april van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 6 april van 09.00 tot 12.00 uur 

Windwijzer Boekwerk
Na een aantal interessante boekbesprekingen komt deze avond het boek De voorlezer 
van Bernhard Schlinck aan bod. Het boek is vooral bekend geworden door de verfilming 
ervan onder de titel The Reader. De voorlezer heeft wereldwijd miljoenen lezers 
gevonden en is inmiddels een moderne klassieker geworden. Een uitleenboek ligt klaar 
in De Windwijzer. Kom meepraten.
• Maandag 8 april van 19.30 tot 21.30 uur. Entree € 2,50

Lezing ‘Ongeziene helden van de mantelzorg’ door Mieke Degenaar
Mieke Degenaar heeft recent aan de hand van haar eigen ervaringen als mantelzorger 
een indringend boek geschreven over mantelzorg: Een bron van zorg – compassievolle 
zorg in familieverband – erkenning voor mantelzorgers en professionals. Een bron van 
zorg geeft een beeld van de vaak ‘ongeziene helden’ van de mantelzorg.
• Donderdag 11 april van 20.00 tot 21.30 uur. Vrije gift aan de deur. Aanmelden via 

aanmelden@dewindwijzer.nl 

PROGRAMMALADDER 
APRIL TOT EN MET JUNI 2024
In dit laddertje een selectie van activiteiten die de komende tijd in De Windwijzer geprogrammeerd staan. 
Voel je daarbij van harte uitgenodigd. Voor alle activiteiten van De Windwijzer kijk je op website  
www.dewindwijzer.nl 

Maandagochtend Van 09.30 tot 12.00 uur Inloop, Licht op de week, Boekenmarkt en 
Weggeefwinkel. Van 10.00 tot 12.00 uur diaconaal spreekuur

Dinsdagochtend Om 10.00 uur

Dinsdagmiddag Vanaf 12.15 uur De Buurtkamer
Vanaf 13.30 uur Bewegen op muziek

Woensdagochtend Van 09.30 tot 12.00 uur Het Wereld Atelier

Van 09.30 tot 12.00 uur De Creatieve Tafel

Woensdagmiddag Vanaf 14.30 uur de Ouderkamer en Windkracht95

3e woensdag Vanaf 14.00 uur Huis vol Verhalen

Donderdagochtend Om 10.00 uur De Bovenkamer

2e en 4e donderdag Om 17.30 uur Warm Onthaal

Zaterdagochtend Van 09.30 tot 12.00 uur Boekenmarkt

2e zaterdag Van 09.30 tot 12.00 uur Weggeefwinkel

3e zaterdag Vanaf 09.30 tot 12.00 uur Het Repair Café

3e zondag Vanaf 15.00 uur Zin op Zondag

4e zondag Vanaf 12.30 uur Lunch op Zondag

Windwijzer Wijzer – Lezing Gina Delgado over familiezaken, testamenten en nog meer …
Vanavond komt Gina Delgado ons in begrijpelijke taal vertellen over het opstellen van 
een testament, een levenstestament (lees volmacht) en andere zaken die we moeten 
regelen als we relaties hebben of aangaan. Gina heeft 24 jaar op een notariskantoor 
gewerkt op de afdeling familierecht en wil graag haar kennis delen zodat de informatie 
toegankelijker wordt voor ons ‘gewone’ mensen. Dus alles wat u moet en wilt weten in 
ruil voor hetgeen u denkt te weten.
• Maandag 17 juni om 19.30 uur. Vrije gift aan de deur

Film Aftersun
De jonge tiener Sophie en haar dertigjarige vader Calum gaan op vakantie naar een 
Turkse badplaats waar ze zwemmen, poolen, zonnebaden en luieren. Terwijl er voor 
de beginnende puber een nieuwe wereld open gaat, worstelt Calum buiten het zicht 
van Sophie met de zwaarte van het leven. Twintig jaar later vormen Sophie’s tedere 
herinneringen aan deze vakantie een krachtig en hartverscheurend portret van hun 
relatie, waarbij ze probeert de donkere kant van haar liefdevolle vader te begrijpen en 
die ook bij zichzelf terugziet.
• Vrijdag 28 juni om 20.00 uur. Entree € 6,--

De Windwijzer On Tour: Naar het landhuis van Wilhem van Ruytenburch
Wie kent hem niet: ‘de man in het geel’ op het wereldberoemde schilderij ‘De 
Nachtwacht’ van Rembrandt. Maar wat weten we nu eigenlijk over de Ambachtsheer 
van Vlaardingen die in de zomer regelmatig in zijn mooie huis aan de oostkant van de 
haven verbleef? 
We gaan op bezoek bij zijn ‘landhuis’, genieten van een hapje en een drankje in de 
‘Eetcamere’ en luisteren naar het verhaal over deze welgestelde man. 
• Maandag 1 juli 2024 van 19.30 tot 21.00 uur. Verzamelen bij De Windwijzer.  

Vrije gift aan de deur.  Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 

De Windwijzer
Schiedamseweg 95
3134 BD  VLAARDINGEN
010 434 78 87
info@dewindwijzer.nl

DE WINDWIJZER HEEFT ZOMERVAKANTIE VAN MAANDAG 
15 JULI TOT EN MET ZONDAG 18 AUGUSTUS. 

VANAF MAANDAG 19 AUGUSTUS BENT U WEER VAN 
HARTE WELKOM.
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VOLLEDIGE AGENDA 
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